
Lotgenotengroep
Rouw en verlies na overlijden

Ik rouw om iemand die
veel voor mij betekende.

Een vriend zegt me:
“Je moet je erover zetten,

je moet sterk zijn,
tijd heelt al le wonden,

je komt het wel te boven.”

De deur slaat voor me dicht.
Ik wil gewoon dat hij luistert,
dan voel ik me minder al leen.
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eEen van de belangrijkste verliezen in het 
leven is de dood van iemand die veel voor 
je betekende. Het zet vaak je hele leven 
overhoop. Met anderen erover praten is 
niet altijd gemakkelijk. Wil je je verhaal en/
of gevoelens delen met lotgenoten en heb 
je ruimte om ook naar andere verhalen 
te luisteren? Dan ben je welkom in onze 
lotgenotengroep.

Met een vaste groep staan we in 6 
sessies stil rond het thema rouw. Je kan 
een praktische praatgroep verwachten 
met ruimte voor je verhaal, vragen en 
uitwisseling van ervaringen. Als je wil 
deelnemen aan de groepswerking, nodigen 
we je uit voor een kennismakingsgesprek. 

Geen liefhebber van groepsgesprekken? Je 
kan in het huisvandeMens ook terecht voor 
individuele gesprekken. 

  Voorjaar 2024
25/1, 22/2, 28/3,
25/4, 23/5, 27/6

(13.30 - 16.00 uur)

Enkel inschrijven voor de 
hele reeks mogelijk.

hasselt@deMens.nu
011 21 06 54

Vrijzinnig Punt
A. Rodenbachstr. 18

3500 Hasselt


